
 

Blijf gewoon lief zijn. Je vrienden maken dit een fijne plek. Bij Spangen 
hoort ‘spelen’, er zijn hier heel veel speeltuinen. Zo maak je altijd nieuwe 
vrienden. Ik ken bijna iedereen. Er zijn geen mensen die ik niet leuk vind. 
Iedereen is altijd samen in een groep, zo wordt niemand gepest. Deze 
plek is leuk, maar soms een beetje gevaarlijk. Er zijn ook veel mooie 
vogels, en als je eten over hebt, kun je dit aan de vogels geven. 
 

ANGIE 

 

 

 

Hier heb ik mijn vrienden ontmoet. De gebouwen zijn mooi en er zijn 
hoge flats. Bij Spangen hoort vriendschap. Het is heel leuk hier, maar 
sommige mensen gedragen zich niet zo leuk. Soms doen ze hier 
gevaarlijke dingen met vuurwerk, zoveel dat het kan storen. De school is 
leuk en de mensen zijn lief. Als iedereen vrienden zou zijn, komt er nooit 
ruzie. Het is echt wel leuk als je altijd samen bent. 
 

EZMIRA 

 

 

 
Haha. Ik weet niet hoe ik dit moet zeggen. Maar deze wijk is een beetje 
saai. Ik wil eigenlijk in Turkije wonen. Daar ben ik op vakantie en doe ik 
leuke dingen. Bij Spangen hoort school. Het zijn grote oranje gebouwen 
met bloemen. Thuis is mijn lievelingsplek. Elke familie en vrienden zijn 
hier samen. Dat is gewoon goed. Dan is alles leuker. 
 

MERVE 

 

 



 

Ik zou een rondleiding geven door Spangen aan iemand die het niet 
kent. Ik zou vertellen wat de wijk allemaal doet. Buitenspelen, naar de 
Lidl gaan met vrienden. Het is niet heel gevaarlijk, maar soms een klein 
beetje als er vuurwerk wordt afgestoken. Blijf uit de buurt van het 
vuurwerk. Er komt heel vaak familie of vrienden, we zijn altijd samen. We 
zorgen goed voor elkaar. Ik denk niet dat het overal in Nederland zo is. 
Ik zou nog willen zeggen: blijf chill als er iets gebeurt, word niet gelijk 
boos. Praat het uit. 
 

TIMAA 

 

 

 
Ik praat niet zoveel. Er is veel geluid in de nacht in de wijk. Ik leef hier 
sinds ik 1 jaar oud ben. Het is mijn huis en mijn thuis. Veel buren zijn 
kinderen. Dan ga ik met mijn fiets naar hen toe en dan zeg ik dat ze 
moeten stoppen met zitten spelen (net als ik). Ik speel veel samen. 
 

JONASZ 

 

 

 

 
Dit is een wijk waar soms gevaarlijke dingen gebeuren in de nacht. Met 
nieuwjaar werden mensen helemaal gek en gingen met vuurwerk 
gooien. Je kunt dan beter thuisblijven. Maar in de ochtend is het 
normaal. Dat is alles oké. Gekke dingen doen met vuurwerk is heel stom. 
Familie zorgt hier voor je. Mijn geloof is de Islam. Nu zijn we aan het 
vasten. Je moet lief voor elkaar zijn. We willen hier en nergens op de 
wereld oorlog. Ga gewoon mensen helpen. Dan gaan we vrij leven. 
 

MUHAMMED 



Mensen helpen elkaar hier. Daardoor voel je je goed. We spelen samen. 
Om mij heen wonen mijn vrienden. Ik voel me thuis hier in Rotterdam, 
dat voelt goed. Omdat mijn vrienden en familie hier zijn. Ik geloof dat als 
we hier blijven, het goed komt. Als ik iets kan delen met de buurt zou ik 
zeggen dat je elkaar moet helpen. Als je helpt, voel je je goed en dat is 
mooi. 
 

EMRE 

 

 

 
Ik zit op Kasteel Spangen. Ik woon niet in de buurt, een beetje ver weg. 
In de ochtend pak ik de fiets naar de metro, na de metro de tram en dan 
loop ik naar school. Sinds kort doe ik dat alleen. Eerder woonde ik hier in 
de buurt. Waar ik nu woon is het echt leuk. Gisteren heb ik een vriend 
gemaakt. Iemand zag mij en vroeg om samen te fietsen, daarna werden 
we vrienden. Nu wacht ik om met hem te spelen en hem terug te zien. 
Dan gaan we fietsen. De mensen daar zijn lief en schelden niet. De 
mensen die daar wonen en mijn vrienden voelen als familie. 
 

RAVA 

 

 

 
Hier zijn blauwe deuren. In de straat staan bomen. Ik vind het 
fijn hier, het is gezellig. Geen ruzie. Familie is belangrijk. Het is 
gezellig en je speelt samen. Net als met mijn vrienden. Je kunt 
naar buiten gaan en voetballen. Je kunt hier samen iets doen. 
 

MIZAN 

 

 



 
Over de wijk vertellen? Even nadenken. Bijna iedereen speelt 
hier buiten omdat het een gezellige wijk is. Het is gewoon leuk. 
Spelen hoort bij deze wijk. Net als familie. Net als vriendschap. 
Iedereen speelt samen. Mensen moeten wel minder vuurwerk 
gooien. 
 

MIRAC 

 

 

 
Ik woon hierboven. Het is gewoon een leuke wijk. Hier zijn vriendelijke 
mensen die elkaar begroeten, dat is denk ik niet overal zo. Er wonen ook 
mensen die soms boos zijn. Je moet wel uitkijken voor vuurwerk, 
mensen denken dat het grappig is, maar je moet ervoor uitkijken. 
Vriendschap hoort voor mij bij Spangen. Er zijn hier veel mensen en ik 
heb veel vrienden. Veel mensen wonen samen en daardoor ben je niet 
eenzaam of verdrietig thuis. Over twintig jaar woon ik hier nog steeds, of 
ik ga naar Marokko. Het is daar warm en de zee is blauw. Spangen is 
een leuke wijk. 
 

OUMAIMA 

 

 

 
Spangen is een gezellige wijk, veel mensen zijn vriendelijk. Ze zijn 
gewoon gezellig. Maar het allerleukst is het als familie naar mij toe komt. 
Verder is het best wel schoon, maar er liggen wel veel papiertjes op 
straat. Dat vind ik ook helemaal niet goed. De huizen zijn veel rood. 
Familie is er altijd voor jou, die komen vaak. Dat past bij Spangen. Ik ken 
hier veel kinderen en ik heb veel vriendinnen. Ik zou als regel willen dat 
er minder gevaarlijk vuurwerk wordt afgestoken, en minder vervuiling. 
 

AYA 



Mijn straat heeft veel huizen op elkaar en daartussen rijdt een tram. De 
mensen zijn een beetje lief. Soms doen ze iets, maar dan zeggen ze 
geen sorry. Ik zeg wel sorry, want dat heb ik van mijn moeder geleerd. 
Als ik aan thuis denk, denk ik aan familie. Ik heb een grote familie en 
iedereen woont in de buurt. Soms ben ik liever alleen, want dan word ik 
rustig. Ik zou de mensen uit de buurt graag willen bedanken voor alles 
wat ze voor elkaar doen. Als ik genoeg geld zou hebben, zou ik iedereen 
een telefoon geven. 

 
JHON-DRICK 

 

 

 

Er zijn een hoop fijne plekken om naar toe te gaan in de wijk. Mijn 
mooiste herinnering heb ik aan het voetballen en spelen bij Cruyff. Ik ga 
ook graag naar Bakkerij Fes, want daar ken ik de baas. Dan mag ik 
achter de bar een milkshake maken of koekjes bakken. Ik hou van mijn 
wijk. Er wordt samen geleefd en gedeeld. Samen zijn past bij Spangen. 
Ik ben liever samen dan alleen. Hoe meer mensen, hoe leuker. Als 
iedereen naar mij zou luisteren, dan zou ik zeggen dat we samen 
moeten spelen en niet moeten vechten, duwen of te veel gamen. 
 

LINA 

 

De gebouwen hier zijn breed en lang. Ik woon in de buurt van de 
snackbar. De mensen hier zijn lief, want iedereen zegt gedag tegen 
elkaar. Soms is het een gevaarlijke plek. Er komen dan grote kinderen 
die slechte dingen doen, waardoor de politie moet komen. Ik heb veel 
vrienden in de buurt en ook familie. Mijn familie heeft heel goed voor mij 
gezorgd toen ik werd geboren en dat vind ik fijn. Ik wil tegen alle 
kinderen zeggen dat ze niet op hun playstation moeten spelen, want dat 
is niet goed voor je hoofd. Blijf liever met je familie en vrienden. 
 

ADAM 



 

In mijn buurt is alles dichtbij. Van huis naar school hoef ik maar 
5 minuten te lopen. Het is leuk hier. Je kunt hier goed 
voetballen met elkaar en er zijn parken om naartoe te gaan. 
Soms is het gevaarlijk, omdat er teveel mensen zijn. Daarom 
moet je goed blijven opletten wie je kunt vertrouwen. 

 
ELIF 

 

 

Ik vind het fijn om te wonen waar ik woon. Ik woon in een flat op de 
bovenste verdieping en soms ga ik dan skeeleren over de galerij. Een 
verdieping beneden woont mijn nicht. Dat is gezellig. Soms is het ook 
wel saai in de buurt, want ik mis een plein om op te spelen. Ik wil 
mensen vertellen dat je veel buiten moet spelen. Ook als je geen 
speelgoed hebt, kan je naar buiten komen en dan spelen we samen. 
 

ZAKARIYA 

 

 

 

Rood en wit horen bij mijn buurt, want het zijn de kleuren van Sparta. 
Voetbal hoort bij de wijk, maar zelf kijk ik alleen tijdens het EK. Het is 
hier overdag heel goed. In de avond, als het donker wordt, gebeuren er 
soms gekke dingen. Ik zou tegen mensen willen zeggen dat je jezelf mag 
zijn, ook al vertellen anderen soms dat je niet goed of leuk bent. Jezelf 
zijn betekent dat je doet wat je zelf wil. 

 
AMAR 

 
 
 



 

Het is hier rustig en goed. 
Wel zijn er te weinig parkeerplaatsen, waardoor ik altijd ver moet lopen 
van de auto naar huis. 
Er zijn veel blokken met hoge gebouwen en ik heb er veel vrienden. 
Als ik aan de buurt denk, denk ik aan eten. Het liefst eet ik kipnuggets. 
 

ZYAN 

 

 

Het is hier een gekke, maar fijne plek. Mijn lievelingsmoment is in het 
weekend of tijdens de vakantie. Dan is het lekker rustig. 
Hier kun je veel dingen doen met je familie. Ik kijk graag naar mijn 
broertje die voetbalt en soms doe ik dan mee. 
Mijn oma woont in dezelfde buurt en mijn vriendin ook. Zij voelt een 
beetje als familie. 
Er zijn veel moslims én mensen met een ander geloof, maar niemand 
wordt gepest. We wonen gewoon samen. 
 

DINA 

 

 

 

Er zijn hier leuke dingen en soms ook gevaarlijke. Gelukkig woont mijn 
tante boven mij en woont er nog meer familie in de buurt. Als er iets 
gebeurt, kan ik dus altijd ergens naar hen toe. Ik zou willen dat meer 
mensen hun huis uitkomen. 
Grote mensen mogen binnenblijven, maar kinderen moeten naar buiten 
komen. Dan kunnen we samen spelen. 
 

BTIESAM 



Ik zou graag willen dat het schoner wordt in mijn straat. Mensen 
moeten minder plastic op straat gooien en beter voor de buurt 
zorgen. 
Ook wil ik dat de politie beter op gaat letten. 
 

YIGIT 

 

Mijn buurt heeft heel veel kleuren. 
Iedereen is hier samen. Mijn familie, de buren, mijn vrienden en 
iedereen in de moskee. 
Ik wil graag vertellen dat je geen slechte dingen moet doen. 
Niet roken, niet vervelend tegen elkaar doen en geen rotzooi 
gooien op straat. 
 

HAJAR 

 

 

Hier kan je samen zijn. Samen zijn is alles.  
Als je hier alleen bent kom ik naar je toe en dan vraag ik of je mee wil 
spelen. Als je iemand nodig hebt mag je naar mij toe komen.  
Hier houden we ons aan het geloof en daarom ben ik nu aan het vasten. 
Dan kunnen we een beetje voelen hoe mensen zich voelen die arm zijn 
en geen eten hebben, zoals de mensen in Palestina.   

          SARAH  

 

 

 

 

 



Het is hier leuk. Er is een voetbalveld met een grote speeltuin. Je kunt er 
ook vissen, maar je moet de gevangen vissen wel teruggooien. Dat vind 
ik jammer, je wilt ze dan ook opeten. Mijn andere vrienden wonen niet in 
de buurt. Soms voel ik me daardoor een beetje alleen. Dan zit ik op mijn 
kamer en doe ik niks. 
Als ik een regel mocht bedenken, dan zou ik willen dat kinderen meer 
buiten spelen met anderen. 

GION 

 

 

 

Nou ik woon een beetje in de buurt. Het is net te ver van mijn vrienden, 
waar ik nu woon heb ik niet veel vrienden. Die wonen ergens anders. 
Soms is dat wel verdrietig. Ik game dan vaak met Btiesem, Yigit en 
Abbaan. We spelen Roblox en Fortnite, dan voel ik me blij en gelukkig. 
Toch is het soms fijn als er vrienden dichter bij mij woonden, al is het er 
maar 1. Gelukkig zijn er de mensen die hier in de winkel werken. Die zijn 
super lief en daar kan ik goed mee omgaan. Ik zou tegen iedereen in 
mijn buurt willen zeggen dat meer kinderen andere kinderen moeten 
opzoeken. 

 

JAZLYNN 

 

 
 
Er zijn veel kleuren in de wijk; Groen, rood en blauw.  
Ik woon heel dichtbij school. Het is maar 1 minuut lopen. Ik vind het fijn 
om op school te zijn, want hier kan ik leren.  
Sommige mensen in de buurt zijn lief en anderen zijn boos. Ik zou willen 
dat iedereen aardig is. 
 
 
 
           ZEYNEP 
 



 
Ik woon al bijna 5 jaar in dezelfde straat.  
Ik vind het leuk om hier te wonen, want mijn vriendinnen wonen er ook.  
Als ik aan de buurt denk, denk ik aan het woord; lief.  
De mensen helpen elkaar hier. Elkaar helpen is belangrijk, want zo word 
je vrienden. 
Zelf help ik door eten te maken en langs te brengen bij mensen die ik 
ken. 
 
 
           WAFA 


