
ROUWEN OF VIEREN 

In Nederland is de dood vaak heel serieus. 

Mensen zijn stil.  

Ze luisteren naar muziek en denken aan de persoon die dood is. 

Ze zeggen tegen elkaar dat ze het jammer vinden. 

 

In andere landen gaat het soms anders. 

Daar zijn mensen ook verdrietig, maar ze vieren ook het leven van de 

persoon. 

Dat gebeurt op een meer vrolijke manier. 

 

MEXICO 

In Mexico is er een feest. 

Het heet Día de los Muertos. 

Dat betekent: Dag van de Doden.  

Mensen gaan naar het graf van hun familie. 

Ze nemen lekker eten mee en denken aan mooie 

tijden. 

Thuis maken ze een tafel met bloemen, foto’s en 

eten. 

Dat heet een altaar. 

 

 

SURINAME 

In Suriname geloven mensen dat 
de ziel verder leeft. 

Ze vertellen verhalen en bidden. 

Dat heet dede oso. 

 

 

De kist wordt gedragen door mannen die wi kan doe heten. 

Zij dansen en zingen vrolijk. 

Zo zorgen ze dat de ziel veilig verder kan gaan. 

 

  



Moeilijke woorden 

Schrijf hier de woorden op die je niet kent. 

 

 

1. ………………………………………………………………………………………. 

 

 

2. ……………………………………………………………………………………….. 

 

 

3. ………………………………………………………………………………………. 

 

 

4. ………………………………………………………………………………………. 

 

 

5. ………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 


